Beste patiénten,

Ik ga de praktijk verlaten. Een moment waarvan ik wist dat deze ooit zou komen maar nu
het moment dan daar is, is het toch ook wel heel erg dubbel. Ik heb er nooit een geheim
van gemaakt toen ik september 2021 startte als waarnemend huisarts, als vervanger
van Pim Horstman, dat ik ooit mijn eigen praktijk wilde starten. Wanneer? Nou een
kleine 4,5 jaar later dus. Deze droom gaat namelijk nu in vervulling en wel in Zeddam.
Samen met mijn collega Aniek Nieuwenhuis stappen we dit najaar in de maatschap bij
Rubin Hundscheid. Ik kende de praktijk al goed omdat ik mijn laatste jaar als huisarts in
opleiding daar heb gewerkt en nadien sporadisch ook als waarnemend huisarts. Vlak
voor de zomer raakte ik in gesprek met Rubin Hundscheid over de plek die vrijkwam in
de maatschap en vanaf het eerste moment voelde dat erg goed. Maar, met pijn in mijn
hart laat ik Halle achter.

Na het onverwachte overlijden van Anouk van Maurik nam Sietske Bulten de praktijk
over in september 2021. Toen Sietske mij benaderde of ik Pim Horstman wilde
vervangen heb ik daar wel even over na moeten denken. Vijf jaar geleden zou ik namelijk
gezegd hebben dat ik nooit in Halle als huisarts zou willen werken. Komt het mij niet te
dichtbij? Willen de Hallenaren Gberhaupt wel naar mij als dokter omdat velen me privé
ook kennen? Met de wetenschap van nu lach ik hier nog wel eens om. Het was nhamelijk
echt een voorrecht om in Halle te mogen dokteren. Ik ben Sietske erg dankbaar voor de
kans die ze me gegeven heeft en voor de manier waarop ik in haar praktijk mocht
dokteren zoals ik dat zelf het liefst doe. Het was me een waar genoegen om samen met
Sietske een nieuwe koers te gaan varen met de praktijk vanaf september 2021 en ik denk
dat we trots mogen zijn op de praktijk zoals deze er nu staat. Daarnaast wil ik natuurlijk
ook de rest van het team bedanken voor de fijne samenwerking maar het allermeest wil
ik jullie als patiénten bedanken. Ik vond het erg bijzonder hoe ik gewoon Jurian kon
blijven in het dorp maar ook wel werd gezien als de zorgprofessional die ik ook ben. Ik
ben dankbaar voor jullie vertrouwen. Ik heb ontzettend veel mogen leren maar bovenal
een ontzettend fijne tijd gehad in de praktijk.

Als kind groeide ik op in Halle. Vervolgens ging ik studeren in Nijmegen. Nadien kwam ik
terug in Halle om op te groeien als huisarts en nu ben ik klaar voor de volgende stap;
mijn eigen praktijk!

Ik heb erg veel vertrouwen in mijn opvolger, in Sietske en de rest van het team. We
mogen als Hallenaren trots zijn op een praktijk als deze. Misschien dat ik als huisarts
tijdens een dienst op de huisartsenpost nog eens in Halle zal verschijnen maar in
principe stopt het voor mij per 1-11-2025. Uiteraard blijf ik, niet als dokter maar gewoon
als Jurian terugkomen in Halle. Op de kermis, op Knalbal, de Halse Dag of gewoon zo
eens in het dorp.

Het gajullie goed en tot ziens!

Jurian Rooks




